
Maurice,  
 
Een leuke spontane man (tenminste bijna ;)) die altijd wel zin in een feestje heeft. Hij is 
daarom ook altijd wel op een feestje of in pico te vinden. Ondanks dat het niet altijd zo lekker 
met Maurice gaat aan het eind van de avond, het blijft altijd wel gezellig.  
 
Ook gaan we wel is lekker in Zwolle stappen, dit is ook altijd een succes, of niet Maurice ;)? 
Lekker aan de cocktails en de kaasporties voor enkele Turkse muntjes haha :P, achjah 
studenten hebben ook al niet zo veel geld dus je moet toch wat hè. De foto’s hieronder zijn 
dan ook van het uitgaan in Zwolle. Bij de eerste foto zijn we net aangekomen, maar dat is wel 
te zien he haha. Bij de tweede hebben we al enkele cocktails achterover getikt en bij de derde 
foto hadden we net een extra grote kaasportie op met scherpe mosterd! 
 
Ook hij is wel een beetje gek op tweewielers.. Daar gingen we op de brommer naar Dorine’s 
verjaardag, en natuurlijk Maurice moest ook een stukje rijden.. En ik maar hopen dat hij hem 
heel zou houden, het ging allemaal maar net goed (A)! Want ja iedereen weet wel hoe hij in 
die Ka scheurt… 
 
En ja dat je nu weer tweede bent geworden met bridgen, kun je ook niks aan doen… Soms 
heb je pech, en natuurlijk iedereen baalt voor je, maar ik geloof dat je na het eindfeest goed 
getroost zal worden ;)! 
 
Dion Pieper 
 


