
Balansverslag 
 
Ik ga al steeds meer houden van lezen, ik word er ook steeds wat sneller in. Het gaat niet hard 
maar er zit wel vooruitgang in. Ik heb vorig en in de vakantie dan ook aardig wat gelezen. 
Voor school heb ik slechts drie boeken gelezen. 
 
Vorig jaar hadden op school dus maar enkele opdrachten. Zo moesten we onder andere een 
kapstokartikel schrijven en een internetartikel beoordelen. We hebben verhalen van Hotz 
gelezen waarvan we enkele samenvattingen en een kapstokartikel moesten schrijven. Ik vond 
het eigenlijk niet zo’n heel leuk project omdat de verhalen me niet echt aanspraken. Verder 
heb ik Het behouden huis van Hermans gelezen. Van dit boek heb ik een boekverslag van 
internet gehaald om deze te beoordelen. Het internetartikel was van behoorlijke kwaliteit dus 
kon ik er niet zo heel veel op aanmerken. Ik vond het zeker een leuk boek, het was erg leuk 
om te lezen en er zaten ook enkele komische en trieste aspecten in. Ik kon gewoon niet 
stoppen met lezen, zo geboeid was ik!  
 
Ook heb ik een boek van Bomans gelezen, Erik (of het klein insectenboek). Dit kleine 
komische boekje was echt leuk om te lezen. Je bent er snel door heen maar ik vond het echt 
een grappig verhaal, het heeft eigenlijk iets weg van een sprookje. Over dit boek heb ik een 
artikel geschreven. Verder heb ik voor de tweede keer Russisch blauw gelezen, en nog steeds 
ben ik erg geboeid door dit boek. Twee jaar geleden heb ik een internetartikel van dit boek 
beoordeelt en vorig jaar heb ik een recensie geschreven. Het is en blijft gewoon een mooi 
boek, met een zeer uitgebreid verhaal, hoe vaak ik het ook lees… Ik heb dit boek gelezen na 
aanleiding van wat tips van mevrouw Van den Berg. 
 
In mijn vrije tijd heb ik vooral veel bladen en kranten maar ook wat boeken gelezen. Ik heb 
me ook al georiënteerd op de engelse literatuur omdat ik dit jaar voor engels toch vijf boeken 
moet lezen. Voor Engels denk ik dat ik Macbeth ga lezen omdat Shakespeare mij boeit. Het 
lijkt me wel een erg moeilijk boek omdat het in Oud-Engels geschreven is. 
 
Nog steeds ben ik erg geboeid door boeken die over de geschiedenis gaan, ik heb laatst een tip 
gekregen van een boek over Rommel. Ik ben op zoek naar het boek maar het is moeilijker dan 
ik dacht. Als een bieb toevallig het boek heeft is het altijd uitgeleend, maar dat is ook niet zo 
heel raar want het boek is 3000 pagina’s dik. Voor school moet ik ook nog een boek uit de 
periode 1900-1945, waarschijnlijk wordt het ook een historisch boek maar ik heb nog geen 
idee welk boek ik zou moeten lezen.  
 
Ik ben echt blij dat ik steeds wat sneller kan lezen, ik kan nu ook steeds dikkere boeken gaan 
lezen zonder dat ik jaren bezig ben.  
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